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Wijding Basiliek Sint-Jan van Lateranen
Beste mensen, medegelovigen

We vieren vandaag het feest van de wijding van de Basiliek van Sint-Jan van
Lateranen. Eerlijk gezegd lijkt het mij op het eerste gezicht een vreemd feest,
een herdenking van een gebouw in Rome. Wat heeft dat met ons christen zijn
vandaag te betekenen, heb ik mij afgevraagd. Een beetje opzoekingswerk
maakte enigszins het belang van dit feest duidelijk.

De basiliek werd gebouwd in het jaar 324 en was de eerste kerk in Rome.
Bovendien werd ze gebouwd in opdracht van keizer Constantijn die een einde
maakte aan de christenvervolging waardoor christenen vrijuit konden
samenkomen. Als eerste kerk in Rome was ze ook vele eeuwen de kerk van de
bisschop van Rome, de paus. Daarom wordt ze de moederkerk van alle
christelijke kerken genoemd. De gedenkdag van de wijding is bedoeld als een
dag van wereldwijde verbondenheid met de Rooms Katholieke gelovigen.
Kerkgebouwen worden ingezegend, gewijd. Ook deze kerk werd lang geleden
gewijd nl. op 19 april 1880. In 2030 zal dat 200 jaar geleden zijn. Ja dit
kerkgebouw heeft al een lang verleden zoals ook de geloofsgemeenschap van
Sint-Jozef al een lang verleden heeft.

Want inderdaad als we spreken over een kerk, kunnen we niet anders dan
spreken over de mensen die in die kerk komen, mensen van vroeger, mensen
van nu, mensen van de toekomst.

Op Allerheiligen kwamen hier nogal wat mensen een kaarsje aansteken en even
in de kerk vertoeven. Onder hen een man van middelbare leeftijd, hij sprak me
aan en zei “lk ben hier in deze kerk gedoopt, ik deed hier mijn eerste communie
en ben hier gevormd. De begrafenis van mijn vader en mijn moeder gebeurde
ook hier”. En er volgde een gesprek over zijn thuis en over zijn tante die hier
onlangs ook werd begraven. Voor die man was dit kerkbezoek een beetje
thuiskomen.

Beste mensen, een kerkgebouw is veel meer dan “zo maar een dak boven wat
hoofden” het is zoals we zongen “ een huis dat een levend lichaam wordt als wij
er binnengaan om recht voor God te staan”

De eerste christenen hadden geen kerken of tempels waarin ze samenkwamen,
ze kwamen samen in een of ander huis. En we hoorden in de eerste lezing dat
Paulus schrijft: “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in
u woont?” Met Gods Geest in ons wordt deze kerk een levend lichaam, vormen
wij Kerk met hoofdletter.



En dat moet aan ons te zien zijn als we hier buitenkomen in onze manier van
spreken over mensen, in onze sociale zorg, in onze bewogenheid en onze
uitgestoken handen naar mensen in nood dichtbij of veraf, in het blijven
aanklagen van wantoestanden en van het onrecht dat een hinder is voor een
menswaardig leven.

We mogen echter vandaag ook niet blind zijn voor de wantoestanden in de Kerk
met een hoofdletter. Het evangelie van vandaag actualiseren betekent
“kerkreiniging”. Op alle niveaus van de Kerk, komaf maken met pracht en praal,
met machtsmisbruik, met gesjoemel, met toedekken van misdrijven, met
leiderschap dat de inbreng van gelovigen miskent.

Dit evangelie is een oproep om vrijmoedig te spreken en moedig op te treden,
een appél voor dienende inzet , een appél voor gebed en inkeer.

Beste mensen, zo is dit feest van de kerkwijding niet alleen een feest van
wereldwijde verbondenheid maar vooral een uitnodiging om ons christen-zijn
consequent te beleven.
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